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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong 
bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 27/11/2025.

****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 263
MỘT NIỆM THIỆN VI TẾ ĐÃ CẢM ĐẾN CHƯ PHẬT

Hằng ngày, chúng ta khởi vô số các ý niệm, khi chúng ta vừa khởi ý niệm 
thiện thì ý niệm đó đã bị những ý niệm bất thiện che mất. Khi đất nước chúng ta 
bị thiên tai, dịch bệnh, mọi người đều đồng lòng hỗ trợ đây là mọi người đã sinh 
khởi ý niệm thiện một cách mạnh mẽ. Mọi người cùng có tâm thiện thì hoàn cảnh 
xung quanh sẽ trở nên tốt hơn. Nếu mọi người giữ được tâm thiện lâu hơn thì 
thiên tai, dịch bệnh sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe ông ngoại nói, 
khi trên trời có những mây vảy rồng, phớt nhẹ, trời trong xanh thì thời tiết sẽ rất 
an lành, khi nhìn thấy trên trên trời có những dấu hiệu như vậy tôi nghĩ rằng cơn 
bão số 15 sẽ đi qua một cách nhẹ nhàng!

Hòa Thượng nói: “Trên “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” đã nói, một 
niệm thiện vi tế đều có thể được quỷ thần ủng hộ, chư Phật Bồ Tát tán thán. 
Trên “Kinh Hoa Nghiêm” Phật nói: “Một ý niệm thiện vi tế thì công đức đều 
là tận hư không khắp pháp giới, phước báu ấy là vô lượng vô biên”. Ý niệm 
thiện là ý niệm xuất phát từ tự tánh. Trên Kinh Phật nói: “Tính đức vốn thiện”, 
tự tánh của chúng sanh vốn dĩ là thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta khởi ý niệm 
thiện từ tự tánh thì ý niệm thiện đó mới thuần tịnh, thuần thiện, mới là chân thiện. 
Hiện tại, việc chúng sanh khởi được ý niệm thiện đã là cực khó! Hằng ngày, phần 
lớn các ý niệm của chúng ta là ý niệm “tự tư tự lợi”, ý niệm tham cầu.

Nếu từ nhỏ, chúng ta không được giáo dục, huân tập thì rất khó khởi được ý 
niệm thiện. Khi con gái tôi còn nhỏ tôi không có thời gian dạy con nên khi lớn 
lên con tôi rất khó khởi được ý niệm nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh. 
Khi đó công việc của tôi có thu nhập rất cao, gia đình tôi thường đến nhà hàng ăn 
hải sản, điều này khiến trẻ tăng thêm tham cầu, tham dục. Hiện tại, tôi đã có cháu 
ngoại, tôi có thời gian dạy cháu một cách cẩn thận, khi nghe thấy tôi niệm “A Di 
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Đà Phật” thì cháu tôi cúi đầu, xá một cách cung kính. Cháu thường ăn cháo xay 
với các loại rau củ quả và không kén chọn thức ăn.

Cháu tôi càng ngày càng ngoan nên các con cũng dần tin tưởng vào phương 
pháp giáo dục của tôi. Chúng ta muốn nuôi dưỡng tâm thiện của trẻ thì môi trường 
là vô cùng quan trọng. Những người sắp có con, có cháu thì phải chuẩn bị một 
môi trường thuần tịnh, thuần thiện cho chúng. Bà Triệu Lương Ngọc là mẹ của 
pháp sư Định Hoằng, bà nói: “Chúng ta muốn con của mình như thế nào thì phải 
tạo dựng một môi trường phù hợp để chúng được tu dưỡng”. Chúng ta muốn làm 
mẹ của Tiến Sĩ, làm ông, bà của một bậc đại thiện nhân thì phải tạo ra môi trường 
thích hợp cho con cháu.

Tâm thiện của trẻ phải được nuôi dưỡng từ nhỏ. Chúng ta phải dùng khẩu 
giáo, thân giáo, tạo môi trường thiện lành để nuôi dưỡng ý niệm thiện lành, hành 
động thiện lành cho trẻ. Tính thiện phải được lưu xuất từ tính đức. Nếu chúng ta 
vì ảo danh, ảo vọng mà khởi ý niệm thì ý niệm đó không thể cảm được Phật Bồ 
Tát mà chỉ chiêu cảm yêu ma, quỷ quái.

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh đều khởi được ý niệm thiện nhưng thời 
gian của ý niệm thiện cực kỳ ngắn. Tất cả chúng sanh đều đã từng khởi ý niệm 
thiện nhưng vì sao không cảm được chư Phật Bồ Tát thị hiện? Mỗi chúng sanh 
chúng ta, thậm chí chúng sanh ở trong địa ngục đều có thiện căn, phước đức 
đầy đủ. Trên Kinh Phật cũng nói: “Tất cả chúng sanh đều có đức tướng của 
Như Lai nhưng vì vọng tưởng, chấp trước mà không thể đạt được thành tựu. 
Chúng ta có vọng tưởng, chấp trước chướng ngại nên không thể cảm được 
Phật Bồ Tát”.

Chúng ta vừa khởi lên ý niệm thiện thì ý niệm phân biệt chấp trước cũng liền 
khởi. Thí dụ, chúng ta vừa khởi lên ý niệm là phải đi cứu giúp đồng bào gặp lũ 
thì ý niệm sau là chúng ta có thể gặp nguy hiểm, tốn kém tiền của. Ý niệm thiện 
của chúng ta rất vi tế, chúng tồn tại trong thời gian rất ngắn nên không thể tạo 
được năng lượng từ trường thiện lành để xua tan từ trường xấu. Khi chúng ta làm 
được một chút việc thiện nhỏ thì liền dính mắc vào danh vọng. Người ngày nay, 
nếu không có danh vọng thì họ không làm. Hòa Thượng thường nói: “Việc tốt 
cần làm, nên làm, không công, không đức”. Chúng ta là người tốt, tâm địa thiện 
lương thì chúng ta làm việc tốt là điều bình thường. Người xấu, tâm địa xấu ác 
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thì họ làm những việc xấu cũng là điều bình thường. Điều quan trọng nhất là con 
người có được phước duyên để được giáo dục trở thành một người thiện, một 
người tốt hay không.

Những ngày gần đây, có rất nhiều đoàn xe hỗ trợ từ miền Nam, miền Bắc 
hướng về miền Trung; những người nước ngoài đến nước ta thời điểm này cũng 
chung tay, góp sức giúp người dân, tạo nên một hoàn cảnh thiện lành. Chúng ta 
là người học Phật, chúng ta phải sinh khởi ý niệm thiện lành bằng tâm chân thành, 
thanh tịnh, từ bi. Nếu ý niệm thiện lành của chúng ta xuất phát từ tâm chân thành, 
thanh tịnh, từ bi thì sẽ cảm được đến chư Phật Bồ Tát. Chúng ta thường vừa khởi 
được ý niệm thiện thì ý niệm được mất, hơn thua, tốt xấu cũng liền khởi, do vậy 
chúng ta không thể vượt ra khỏi cảnh giới nội tâm của phàm phu. Chúng ta phải 
đột phá cảnh giới của phàm phu để bước vào cảnh giới của Bồ Tát. Phàm phu thì 
vẫn còn sinh tử, luân hồi trong sáu cõi, không thể thoát được.

Hòa Thượng thường nhắc chúng ta: “Tự tác, tự thọ”. Chúng sanh tự làm tự 
chịu. Chúng sanh tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi lại tạo nghiệp, tự làm tự chịu. 
Điều này giống như con tằm nhả tơ quấn thành kén, cuối cùng nó không thể chui 
ra khỏi kén. Chúng ta phải đột phá, vượt ra ngoài tâm cảnh của một phàm phu. 
Chúng ta vượt ra ngoài tâm cảnh của phàm phu thì chúng ta sống trong tâm cảnh 
của Bồ Tát.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta khởi được ý niệm chân thiện thì cho dù 
gặp chướng ngại thì chướng ngại đó chỉ như một đám mây nhẹ, không thể 
chướng ngại chúng ta, chúng ta liền cảm thông được chư Phật Bồ Tát. Ý niệm 
thiện này là quang minh của tính đức lưu lộ”. “Quang minh” là ánh sáng, ánh 
sáng của tính đức lưu lộ ra. Ý niệm chân thiện là ý niệm từ tâm chân thành, thanh 
tịnh, từ bi lưu lộ ra. Chúng sanh có tập khí, phiền não rất sâu dày. Từ nhỏ, chúng 
ta đã ở trong môi trường ô nhiễm, trên Kinh Phật nói: “Chúng ta ở trong một cái 
lò nhuộm”. Chúng ta bị nhuộm từ nhỏ nên đã quá quen với tập khí xấu ác ở thế 
gian, rất mờ nhạt với những việc thiện lành.

Hòa Thượng nói: “Năm xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian 
vì ý niệm thiện của chúng sanh sinh khởi. Thế nhưng, những chúng sanh đó 
cũng không biết đã có Phật đến thế gian, vậy làm thế nào họ có thể được độ?”. 
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Chúng ta cũng có ý niệm thiện lành nhưng nếu không có cơ duyên đặc biệt thì 
chúng ta không dễ gặp được chuẩn mực Thánh Hiền, Phật pháp chân chánh.

Cơ duyên của tôi gặp được đĩa của Hòa Thượng là vô cùng hy hữu. Ngày 
trước, có một công-te-nơ sách được gửi tặng đến Việt Nam, công-te-nơ này đã 
được lưu kho hơn 10 năm nhưng không ai nhận vì nếu người nào nhận thì họ sẽ 
phải trả số tiền lưu kho rất lớn. Có một vị Sư bà lớn tuổi biết được thông tin này 
nên đã chống gậy đi xin công-te-nơ sách, Sư bà có thân thế rất đặc biệt, trong thời 
kỳ chiến tranh, gia đình của bà là nơi nuôi dưỡng nhiều chiến sĩ cách mạng. Sau 
đó, Sư bà mời tôi đến dạy tiếng Hán cho mọi người, tôi dạy ở đó được một vài 
tháng thì nhìn thấy có rất nhiều Kinh sách ở chánh điện, Kinh sách viết bằng tiếng 
Hán nên mọi người không đọc được. Một lần, tôi đang ở trong thất thì nhìn thấy 
một số đĩa ghi chữ bằng tiếng Hoa, trong thất của tôi có máy tính nên tôi đã bật 
đĩa lên nghe, khi đó, tôi không hiểu hết nội dung nhưng tôi cảm thấy những lời 
dạy của Hòa Thượng rất hay. Sau đó, tôi hỏi xin đĩa từ Sư bà, mọi người nhìn 
thấy hộp đựng đĩa đẹp nên đã lấy vỏ hộp và bỏ lại đĩa. Tôi bảo mọi người đưa lại 
vỏ đĩa cho tôi và tôi mua những chiếc hộp khác cho mọi người. Nhân duyên gặp 
được đĩa của Hòa Thượng không dễ dàng!

Có những chúng sanh khởi được ý niệm thiện lành, cảm được Phật đến thế 
gian nhưng họ cũng không có duyên biết đến Phật. Những người có nhân duyên 
đặc thù mới có thể gặp được Phật pháp. Trên Kinh Phật nói: “Thân người khó 
được, Phật pháp khó nghe”. Chúng ta cho rằng chỉ cần lên mạng là có thể nghe 
được Phật pháp thì chúng ta đã sai. Phải có rất nhiều chư Phật Bồ Tát, Thánh 
Chúng tạo ra duyên thiện lành thì chúng ta mới có cơ may được tiếp cận Phật 
pháp. Ngày trước, Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học tập với Tổ sư Ấn Quang, vị Tổ 
thứ 13 của Tịnh Độ, Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tu hành trong thời cận đại, Ngài có 
hơn 300.000 học trò, Hòa Thượng Tịnh Không học tập với Lão cư sĩ Lý Bỉnh 
Nam. Chúng ta học tập Phật pháp được truyền thừa từ ba đời, các Thầy đều là 
những bậc tu hành nghiêm túc, tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ. Chúng ta 
không dễ gặp được Phật pháp thuần chánh để tu hành, nên chúng ta phải có trách 
nhiệm với thế hệ tương lai, thế hệ tương lai có được gặp Phật pháp thuần chánh 
hay không là do sự tu tập của chúng ta.
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Hòa Thượng nói: “Nhân duyên chúng sanh gặp được Phật pháp không dễ 
dàng, phải có sự hỗ trợ rất nhiều của chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện 
Thần”. Ơn đức của Phật Bồ Tát với chúng ta vô cùng to lớn. Chúng ta được gặp, 
chúng ta được nghe Phật pháp hằng ngày nên chúng ta cho rằng được gặp Phật 
pháp không khó khăn. Trên Kinh đã nói: “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Chúng 
ta gặp được Phật pháp là nhờ có những nhân duyên vô cùng sâu sắc.

Khi tôi mới mang đĩa của Hòa Thượng về dịch, tôi chỉ hiểu được khoảng 
40% nội dung đĩa, đọc được khoảng 30% nội dung các cuốn Kinh nhưng tôi cảm 
được nên tôi vừa dịch vừa học tập, tham cứu. Việc này vô cùng khó khăn! Ngày 
đó, những cuốn Kinh và băng đĩa đã lưu kho hơn 10 năm, Sư bà rất khó khăn để 
có thể xin về được, sau đó, lại có nhân duyên đặc thù là Sư bà mời tôi về dạy 
tiếng Hán. Khi được Sư bà mời về dạy học, hai đầu gối tôi rất run, tôi cho rằng 
việc này ngoài sức tưởng tượng và ngoài khả năng của mình. Nhưng tự nhiên khi 
đó, tôi nghe thấy có tiếng khích lệ: “Tại sao không thử!”. Nếu khi đó tôi bỏ cuộc 
thì tôi không có cơ hội gặp được đĩa Hòa Thượng. Phải có muôn ngàn nhân duyên 
thiện lành hội tụ thì chúng ta mới gặp được Phật pháp, gặp được chuẩn mực Thánh 
Hiền.

Một ý niệm thiện lành xuất phát từ chân tâm thì cảm được chư Phật Bồ Tát 
đến thị hiện. Khi chư Phật Bồ Tát đến thị hiện, Thiên Nhân nhìn thấy Phật Bồ Tát 
đến thế gian nên thỉnh Phật thuyết pháp, tôi có cảm nhận rất sâu sắc về việc này. 
Hiện tại, vẫn có người gửi thư cho tôi cảm ơn vì đến bây giờ họ mới biết đến 
những bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng đã ở thế gian 96 năm, 
Ngài cũng đã vãng sanh 4 năm, mà bây giờ mới có người được nghe đĩa của Ngài!

Ở thế gian, có người có duyên gặp được đĩa của Hòa Thượng, họ từng mang 
đĩa Hòa Thượng đi phổ biến nhưng sau đó quay trở lại báng bổ Ngài. Chúng ta 
không dễ dàng để khởi được thiện căn, phước đức, nhân duyên vốn có. Chúng ta 
muốn nương vào chánh pháp để tu học đạt đến viên mãn cũng không dễ dàng vì 
chúng ta rất dễ thay đổi.

Hòa Thượng nói: “Phật đến thế gian, Ngài là một bậc đại học vấn, một bậc 
đại đức năng nhưng không phải ai cũng đến để nương theo tu học”. Người thế 
gian tưởng rằng mọi thứ là thật. Có người từng mang băng đĩa, Kinh sách của 
Hòa Thượng trả lại vì họ cho rằng tu theo Hòa Thượng rất vất vả, khó thành tựu, 
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họ muốn tu theo pháp mà không cần buông xả. Hòa Thượng dạy phải buông bỏ 
“tự tư tự lợi”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”, nhưng 
có pháp nói rằng không cần buông bỏ mà vẫn có thành tựu.

Ngày trước, ở Singapore có một bài báo có tên là: “Tham là động lực thúc 
đẩy xã hội phát triển”. Hòa Thượng nói: “Đúng rồi! Nhưng xã hội đó là xã hội 
của Ngạ quỷ, không phải xã hội loài người”. Nếu xung quanh chúng ta đều là 
những người có tâm tham thì sẽ rất đáng sợ. Điều này giống như, có người nói tu 
học Phật pháp mà không cần bỏ vọng tưởng, không cần bỏ tập khí xấu ác, thậm 
chí vẫn có thể phạm trai, phá giới, thân vẫn có thể sát, đạo, dâm, miệng vẫn có 
thể nói dối, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, ý thì vẫn có thể 
tham, sân, si.

Người thế gian thường nói đây là: “Vô công mà muốn hưởng lộc”. Ngày nay, 
nhiều người thích vô công hưởng lộc, họ không muốn gạt bỏ tập khí mà vẫn muốn 
có thành tựu. Hằng ngày, chúng ta cố gắng gạn đục khơi trong, cố gắng dẹp bỏ 
những tập khí xấu ác nhưng chúng vẫn khởi hiện hành. Chúng ta muốn tu hành 
có thành tựu thì phải khắc chế tập khí xấu ác. Điều này giống như, chúng ta muốn 
đỗ Đại học thì chúng ta phải tốt nghiệp tiểu học, cấp hai, cấp ba và thi Đại học. 
Chúng ta không giữ giới thì tâm không thể thanh tịnh, từ giới sinh định, từ định 
sinh tuệ. Chúng ta gặp được Phật pháp thuần chánh để tu hành là nhờ muôn ngàn 
nhân duyên thiện lành.

*******************

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. 
Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài 

liệu học tập Mang lại lợi ích cho mọi người!


